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Inleiding
De dienst op Goede Vrijdag (Het stervensuur van het Lam Gods) is een
doorlopende dienst die feitelijk begint op de zaterdag voor Palmpasen met de
liturgie van de zalving te Bethanië.
Op Palmzondag (het begin van de Goede Week) wordt tijdens de eredienst het
overbekende Hosianna van Gregor gezongen na het lezen van de Intocht in
Jeruzalem volgens het evangelie naar Johannes.
Maandag en dinsdag volgen met de Evangelielezingen en op woensdagavond
wordt thematisch ingezet met de gelijkenis van ‘de Ware Wijnstok’ als een
voorbereiding voor het Grote Avondmaal, dat op Witte Donderdag wordt
gevierd, ter herdenking van het laatste Avondmaal dat Jezus vóór Zijn lijden met
de volgelingen vierde.
Met de Getsemanedienst die na de Avondmaalsviering wordt gehouden, wordt
de gemeente heel dicht bij het naderend einde van onze Heer gebracht, dit vaak
spiegelend in liederen naar ons eigen naderend aardse einde. De lezing voert ons
mee met het Lam Gods naar de Olijfberg waar in Gethsémané de gebedsstrijd
plaatsvindt. Wij worden deelgenoot gemaakt van Zijn gevangenneming, gevolgd
door Zijn (gerechtelijke) verschijning voor de hogepriester en voor de hoge
Raad, daarna voor Pilatus en vervolgens voor Herodes.
Volgens echte Anitri-gebruik heeft u zich nu ook in stilte voorbereid op deze
dienst …

Het koor zou nu aanheffen het lied:
“Lam Gods, dat de zonden der wereld
wegneemt, ontferm U onzer”

Lb. 178
Jezus, om uw lijden groot om uw leven
en uw dood die volbrengen ’t recht van
God, Kyrie eleison.

Here, om uw bloedig zweet als Ge
alleen de wijnpers treedt, om de kelk
vol bitter leed, Kyrie eleison.

Om uw kruis, Heer, bidden wij, om de
speertoot in uw zij, ga aan onze schuld
voorbij, Kyrie eleison.

Terug bij Pilatus
Lb. 178

Om het zwijgen, het geduld waarmee
Gij de wet vervult, als men vruchtloos
zoekt naar schuld, Kyrie eleison.

Om de doornen van uw kroon, om de
geesling en de hoon roepen wij, o
Mensenzoon, Kyrie eleison.
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Mel. 147a
Gij die alles hebt gedragen al de haat
en al de hoon, die beschimpt wordt en
geslagen Gij, rechtvaardig, Gij Gods
Zoon, als de minste mens gebonden,
aangeklaagd om onze zonde, duizend-,
duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor
dank en eer!

Gegeseld en bespot
Mel. 135b

Jezus werd naar de Romein Pilatus
gezonden, maar naar menslijk recht
werd geen schuld in Hem gevonden;
toch moest Hij de doornenkroon, toch
het spotkleed dragen, lijden onder haat
en hoon, onder geselslagen.

Veroordeling en Kruisiging
Mel. 184

Daar gaat een Lam en draagt de
schuld van heel der wereld zonden. Het
draagt die last met groot geduld, laat
willig zich verwonden. Daar gaat het
heen, wordt moe en mat, maar wil
gehoorzaam ’t lijdenspad ten einde toe
betreden. ’t Neemt op zich hoon en spot
en haat, angst, wonden, striemen, kruis
en smaad en zegt: “Dit wil ik lijden”.

De organist speelt Mel. 115 (1x)

De Gekruisigde
Mel. 135b

Jezus vol van Gods gena, werd ter
dood veroordeeld, droeg zijn kruis
naar Golgotha, hing daaraan ten
voorbeeld, hing daaraan drie uren lang
in de felste smarten, bittre edik was zijn
drank,- neem het, mens ter harte.

De organist speelt Mel. 134c (1x)

Het is volbracht
Mel. 134c

Ik dank U, o mijn vrede, mijn God die
met mij gaat, voor wat Gij hebt geleden
aan bitterheid en smaad. Geef dat ik
trouw mag wezen, want Gij zijt trouw
en goed. Ik volg U zonder vrezen
wanneer ik sterven moet.

De gemeente gaat staan

Het Sterven
Mel. 197

Heilige Here God! Heilige sterke God!
Heilige, barmhartige Heiland! O
eeuwige God! Laat ons nooit ontvallen
de vertroosting uit Uw dood! Kyrie
eleison!

Gebed (knielend)

De gemeente gaat zitten
Mel. 147a

Dank zij U, o Heer des levens, die de
dood zijt doorgegaan, die Uzelf ons
hebt gegeven, ons in alles bijgestaan;
dank voor wat Gij hebt geleden, in uw
kruis is ons vrede. Voor uw angst en
diepe pijn wil ik eeuwig dankbaar zijn.

Na het sterven

De organist speelt wijze 184a (1x)

Mel. 135b
Jezus is de korrel graan in de grond
gevallen. Hij die stierf om op te staan,
Hij brengt voor ons allen eeuwig rijke
vruchten voort; hij heeft ons ten leven,
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die geloven in Gods woord, goed en
bloed gegeven.

Jezus Gij doorbreekt de grens, die de
dood ons stelde, dood in ons de oude
mens, die te lang ons kwelde;  schenk
Gij ons het leven weer, dat we, in U
herboren, enkel leven tot uw eer en U
toebehoren.

De organist speelt Mel. 127 (1x)

De graflegging

De gemeente staat op en zingt:

Mel. 228a
Wij willen needrig Gode leven, U
volgen waar Gij ons geleidt; ons U
geheel ten offer geven met nooit
volbrachte dankbaarheid. Getrouwe
Leidsman, sla ons gade; Voleinder,
laat door uwe kracht het heerlijk werk
van Gods genade in ons ook eenmaal
zijn volbracht!

De organist eindigt met Mel. 127
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